Goede Vrijdag 2025
Verkondiging

Goede Vrijdag... zo wordt deze dag genoemd,

tenminste in Nederland want in Duitsland heet het: Karfreitag, treurige vrijdag.

En daar valt wat voor te zeggen

want het is dieptreurig wat deze jonge man van 33 moet ondergaan,

evenals die miljoenen andere onschuldigen die nog elke dag gekruisigd worden op
brandstapels, in oorlogen, of door macht of geld:

treurige maandag, treurige dinsdag, woensdag, donderdag

én ......... Goede Vrijdag

want hoe zinvol en goed het ook is om stil te staan bij het lijden van Christus en van al die
anderen, de kerk heeft altijd een dubbele boodschap:

in het duister verkondigen we het licht, in de wanhoop de hoop, in het lijden de verlossing.

Wij staan vandaag stil bij Christus die lijdt aan onze wereld.

Het is een dieptreurige dag waarop zelfs het licht van de Paaskaars verdwijnt.

MAAR wij doven de Paaskaars niet

omdat we willen blijven geloven dat het Licht van Christus, Gods Licht,

toch altijd blijft schijnen, ook al zien we het soms niet.

Wij doven de Paaskaars niet in het geloof dat de godverlatenheid,

die ook wij misschien soms voelen, niet het laatste woord heeft.

Nee... want God, ook al wordt Zijn liefde door ons gekruisigd, zet vandaag geen punt maar
een komma, uit de dood brengt Hij weer leven, het einde wordt een nieuw begin,

het lijden brengt verlossing, de duisternis maakt plaats voor Licht.

Daarom mag deze treurige vrijdag niet losgekoppeld worden van Pasen

want zonder het Licht van Pasen, zonder de hoop dat we. door het lijden heen,

kunnen opstaan, is het lijden helemaal niet uit te houden.

Daarom, ook op deze Karfreitag, staan wij straks op om bloemen bij het Kruis te leggen.
Daarmee eren wij de Gekruisigde en in Hem alle gekruisigden

maar ook laten we er mee zien dat wij de hoop levend houden dat het dode hout kan gaan
bloeien én een nieuw begin mogelijk is.

Daarom ook nu, juist nu, in onze dieptreurige tijd,

zetten wij niet een punt maar een hoopvolle komma

en vieren wij Goede Vrijdag.



